
  

 

 

Nieuwsbrief 2024: 3 

Een hazenthema! 
Soms krijg je onverwacht een vraag van een 

onderzoekster op je bord over kunst en wild. 

In dit geval waren het vragen over de hazen 

op de schilderijen van Dirk Valkenburg (1675– 

1721). Via de wildbeheereenheid Rijnland-zuid 

kwamen ze bij de Jagersvereniging terecht en 

daarna bij het Nederlands Jachtmuseum. En 

dan besef je pas de onbekendheid met de 

hedendaagse jacht en jachthistorie. Het 

rechtvaardigt nog eens het bestaan van het 

jachtmuseum en de behoefte aan 

kennisoverdracht. Zo ontstond het idee om de 

nieuwsbrief als hazennummer uit te brengen. 

Wie de tentoonstelling in het voorjaar heeft 

bezocht weet dat we zelf ook objecten over 

hazen in de collectie hebben. In deze 

nieuwsbrief, met een tijdelijk andere opmaak, 

leest u er meer over. 

Bestuurszaken. 

Op dit moment geen opvallende zaken. We 
moderniseren het logo en zijn bezig om het 
aantal vrijwilligers uit te breiden. Binnen het 
bestuur zijn we op zoek naar een bestuurder 
museumzaken en willen we kijken hoe we 
vrijwilligers structureel kunnen inzetten. We 
houden u op de hoogte.  
 

De hazen van Dirk Valkenburg 

(1675  - 1721) 
Julie Hartkamp werkt als onderzoeker aan de 
eerste catalogus en monografische 
tentoonstelling over de schilder Dirk 
Valkenburg. Het is een project in 
samenwerking tussen het RKD, Nederlands 
Instituut Kunstgeschiedenis, en het Centraal 
Museum in Utrecht waar de tentoonstelling 

over de schilder in september 2025 zal 
openen.  
 
 
 
 
 
 
 
Zij zal bijdragen aan de catalogus in de vorm 
van een essay over de artistieke praktijk van 
Valkenburg en de populariteit van het 
verbeelden van dode hazen. Er komen 
negentien hazen in vergelijkbare composities 
voor in zijn werk. Ze hangen vaak 
ondersteboven geschilderd. 
 
“Aangezien mijn kennis van de jacht en dode 
dieren minimaal is, leek het mij verstandig 
eens contact op te nemen met een expert op 
het gebied van jacht” 
 

Welke vragen precies? 
De onderzoeksvraag is te begrijpen hoe de 
schilder te werk ging bij het schilderen van de 
dode hazen. Heeft hij het dode dier 
rechtstreeks kunnen bestuderen, of heeft 
Valkenburg misschien toch naar geschilderde 
voorbeelden gewerkt.  
 
“Als u naar deze schilderijen kijkt, komt het 
dier dan over alsof het naar het leven 
geschilderd is? Kunt u opmaken of het haas al 
lang dood is, of dat het misschien net 
geschoten is? Wat vindt u van de vacht? Het 
komt op mij soms wat bobbelig over, is dit 
natuurgetrouw? Sommige hazen zijn een stuk 
dikker rondom de nek dan de ander. Kan dit 
verschillen per haas? Of zegt dit iets over hoe 
lang het dier dood is? Ten slotte, hoe wordt 
een haas gewoonlijk gedood? Met een 
jachtgeweer of worden ze gevangen? En als 
dit met een geweer is, waar vindt het schot 
dan gewoonlijk plaats? En hoe ziet de 
verwonding er dan uit?” 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Authentiek of nageschilderd? 
Wanneer je als jager of als collectiebeheerder 
de schilderijen bekijkt dan vallen een aantal 
zaken op. 

• De schilderijen zijn gecomponeerd. Er 
zijn tal van soorten en jachtattributen 
bijeengebracht in een decor dat bijna 
on-nederlands aandoet. Met exotisch 
gekleurde bloemen, maar wel met 
nederlands wild. Naast de hazen zijn 
bijvoorbeeld ook wilde eend, patrijs, 
watersnip en houtsnip te ontdekken. 
Daarnaast tal van zangvogels zoals 
groenling, keep, vink en merel.  

• In de 17e eeuw werd er vooral in de 
herfst en winter gejaagd. De 
bloeiende zomerbloemen en het wild 
zijn enigszins in tegenspraak. Jagen 
deed je dus bij lagere temperaturen, 
wanneer de oogst van het land was en 
wanneer de populaties groot waren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• De hazen zijn wisselend geschilderd 
met of zonder een doorgestoken 
achterpoot waar soms het touw nog 
aan vast zit. Ook is er wat bloed op de 
grond te zien maar niet op de bek. Op 
veel afbeelding steekt de achterpoot 
zwevend in de lucht. Nergens aan 
vastgebonden. 

• Ook zijn er bij enkele stillevens kale 

plekken of vlekken in de vacht te zien. 

Bij geen schilderij is dit hetzelfde. 

• Dat doet vermoeden dat de schilder 

naar de natuur schilderde, oftewel 

een haas als voorbeeld had. 

• Over de wijze van jagen op hazen in 

de periode van Valkenburg is het 

nodige terug te vinden in oude 

jachtliteratuur. Het gebruik van 

honden, kruisbogen, havik en strikken 

was gemeengoed. 

• Tot slot zie je na wat googelen veel 

stillevens met hazen. Een beroemde 

schilder van jachtstillevens was Jan 

Weenix (1640-1719). De schilder Dirk 

Valkenburg woonde 2 jaar bij hem in. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto van de hedendaagse hazenjacht. Alsof de tijd heeft stilgestaan (Foto: Erik de Jonge) 



Hoe werd er op hazen gejaagd 

in de 17e eeuw? 
De jacht op hazen is nu compleet anders dan 
in de 17e eeuw. Het landschap waarin hazen 
leefden trouwens ook. Er is op internet een 
interessante (Vlaamse) scriptie te vinden van 
Philippe Liesenborghs over de jacht in de 17e 
eeuw. Met als titel: Het edele vermaak. De 
jacht in de Spaanse Nederlanden onder de 
Aartshertogen. (). Onderstaand is het 
onderdeel over de jacht op hazen integraal 
overgenomen. 
 
*****  
 
Lièvre je suis de petite stature 
Donnant plaisir aux nobles et gentilz: 
D’estre leger, et viste de nature 
Sur toute beste on me donne le prix. 
 
Veel meer dan het konijn was de haas een 
veel geprezen jachtwild. Zijn snelheid en 
listigheid maakten de haas haast legendarisch. 
Ondermeer Du Fouilloux wees erop dat hij 
nauwelijks de sporen van mannetjes- en 
wijfjeshazen uit elkaar kon houden en dat 
jachthonden moeilijk het geurspoor van het 
dier konden volgen, ondermeer omdat de 
haas er niet van terugdeinsde om in het water 
te springen om op die manier aan de jagers te 
ontsnappen. Het is deze onvoorspelbaarheid 
die de hazenjacht zo spannend en afwisselend 
maakte. Zo schreef Du Fouilloux: “….la chasse 
du lièvre estre plus plaisante et de plus grand 
esprit, pour les gentils hommes, que de nulle 
autre beste....et aussi que c’est grand plaisir 
de veoir l’esprit de ce petit animal, et des 
ruzes qu’il fait pour se deffaire des chiens.’’.  
 
Er moet worden opgemerkt dat men niet 
zozeer voor het vlees op hazen jaagde maar 
veeleer omdat de hazenjacht algemeen werd 
beschouwd als een ontspannende en tegelijk 
opwindende activiteit. Toch moet het vlees 
enigszins in de smaak gevallen zijn want 
Charles Estienne wijst erop dat het vlees van 
de mannetjes hazen te verkiezen valt boven 
dat van de vrouwtjes en dat vooral jongere 
dieren een ware delicatesse kunnen zijn. Het 
vlees zou ondermeer een remedie zijn tegen 
dysenterie en allerlei andere vormen van 

buikloop. De uitwerpselen zouden zelfs de 
vruchtbaarheid kunnen verhogen. 
De hazenjacht gebeurde volgens Jacques Du 
Fouilloux het beste tussen september en april, 
waarbij men door middel van de lopende jacht 
het dier trachtte uit te putten om het daarna 
met een zwaard of mes te doodden. Men koos 
voor deze par-force jacht omdat hazen, in 
tegenstelling tot konijnen, zelden in burchten 
leven en dus veel gemakkelijker met honden 
in het open veld konden worden bejaagd. De 
jager moest er wel op voorbereid zijn dat een 
opgejaagde haas vaak in het dichte 
struikgewas wegvluchtte. Samen met enkele 
honden moest het jachtgezelschap dit 
trachtten te vermijden.  
 
De onbekende auteur van het Jacht-Bedryff 
uit 1635 maakt duidelijk dat dit zeker geen 
eenvoudige jacht is voor de honden: “’T is 
gebeurt dat een haes soo langh liep, ende 
honden soo lange vervolghden dat d’een noch 
d’ander meer en mocht jae dat de honden de 
macht niet en hadden, den haes doot te 
bijten, datse dan anderen bleven liggen 
aensien tot dat den jager quam, ende den 
haes opnam, ’t leven schonk (als een recht 
weijman altoos behoort te doen) ende in 
eenen goeden acker stelden, om met gemack 
te laveijen, ende van sijn vermoeijtheijt hem 
te ververschen, ’t welck een schoon schouspel 
moet zijn.”. Uit dit citaat blijkt een respect 
voor het wild. De jacht was in een zekere zin 
een spel, een strijd tussen dier en mens 
waarbij deze laatste, wanneer het wild het 
echt verdiende, het leven kon terugschenken. 
Het idee als staat de mens boven de natuur 
komt hier naar voren. 
 
Toch werd er ook met minder edele methodes 
op de hazenjacht gemaakt. De dieren werden 
gestrikt, met netten gevangen of gewoon in 
hun leger doodgeknuppeld. Ondermeer 
Gaston Phoebus wijst op een soort drijf- of 
klopjacht waarbij jagers met stokken, 
eventueel te paard, de hazen uit het veld 
jaagden en hen in een net lieten lopen. Bij 
varianten hierop gebruikte men belletjes, die 
men aan een koord had opgespannen, om de 
hazen uit de velden te drijven. Bij de ketel- of 
kringjacht maakte men gebruik van een steeds 



kleiner wordende kring van jagers waardoor 
de hazen geen kant meer op konden. 
Opmerkelijk is dat men vaak jonge honden 
tussen september en december aan de 
hazenjacht liet deelnemen waardoor ze, vaak 
voor het eerst, met het jachtgebeuren in 
aanraking kwamen. Men richtte tijdens deze 
opleiding de aandacht op de ontwikkeling van 
het loopvermogen en de wendbaarheid van 
de hond. De hazenjacht was uitermate 
geschikt om de honden deze technieken 
onder de knie te laten krijgen, die dan later bij 
andere soorten wild van pas zouden komen. 
Vooral bij de jacht op mannelijke hazen, en 
niet bij de vrouwtjes, waren de honden erg 
gretig. Charles Estienne geeft hiervoor de 
verklaring: “…ils desirent une beste qui fuye 
devant eux pour courir à leur force.”.  
 
Net zoals bij herten volgde er na deze jacht 
een beloning voor de honden, de zogenaamde 
“Curée”. Ook hier werden de ingewanden en 
het vlees met brood en kaas vermengd, 
hoewel men bij een goede vangst soms een 
hele haas aan de hondenmeute gaf. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zowel hazen als konijnen konden ook met 
haviken worden bejaagd. Een vrouwelijke 
havik, die ongeveer één kilogram weegt, kan 
gemakkelijk een konijn dat vier keer zwaarder 
is in bedwang houden. Bij deze jacht mocht 
men nooit twee haviken tegelijk op dezelfde 
prooi laten jagen. Het gevaar bestond dat een 
onderling gevecht met een dodelijke afloop 
zou eindigen. Wanneer de roofvogel de haas 
of het konijn beet had, was het de gewoonte 
om de prooi onmiddellijk te doden en de havik 
enkele warme stukken vlees als beloning te 
geven [417]. 
 
Het hazenbestand heeft zich in de Zuidelijke 
Nederlanden steeds op een hoog peil weten 
te houden. Zo kwamen er in de tweede helft 
van de achttiende eeuw in de 20.000 hectaren 
grote Vrije Warande ongeveer 4000 hazen 
voor, wat een gemiddelde dichtheid 
betekende van één haas per 5 hectaren. 
Tegenwoordig bedraagt dit nauwelijks nog de 
helft en blijven de aantallen door de steeds 
intensievere landbouw achteruitgaan. 
 
*****  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In het fotoboek van dhr. C.J. Coldewey zit een foto van een zogenaamde hazenkrui. Bedoeld als 
vervoermiddel voor geschoten wild. (Schenking 2024, Mw. Robertson-Coldewey). 



Hazen in het jachtmuseum 
 
In het jachtmuseum hebben we diverse 
objecten waarop hazen zijn afgebeeld 
waaronder een serie van vier schilderijen die 
door de kunstenares Anne Marete Ras-
Lundbye (1904-1999) aan het museum is 
gelegateerd. Ze representeren verschillende 
fasen van de jacht op hazen: 

• Haas springt op uit leger 

• Haas vlucht 

• Haas is aangeschoten 

• Haas is dood 
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De werken zijn ongesigneerd. Werken en 

lijsten geven de indruk in de 19e eeuw te zijn 
gemaakt. Mevrouw Lundbye zegt voor haar 
overlijden dat het haar innige overtuiging is 
dat haar man de schilderijen aan het NL 
Jachtmuseum had willen nalaten. De conclusie 
dat zij de schilder is, is derhalve voorbarig. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Nieuwe schenkingen 

 

Praktische jachtspullen 
Van Johan en Hans Bulk mocht het museum 

een ruime schenking ontvangen met 

pompstokken, munitie, lokfluiten, vizieren en 

nog wat praktische jachtspullen. De objecten 

zijn gebruikt door hun vader, die als 

jachtnaam “Bothe” gebruikte. Erg aardig zijn 

dan ook 2 cartoons die speciaal voor hem 

gemaakt moeten zijn, aangezien zijn jachtalias 

op de spotprenten te zien is 

 

 

Jachtboeken 
Van mevrouw M. Robertson-Coldewey in 

Groot-Brittannië heeft het museum 

jachtboeken van haar vader C.J. Coldewey 

geschonken gekregen. 

 

 

Vitrinekast met trofeeën 
Een bijzondere schenking kregen we van de 

erven van dhr. G.C. van Altena. Zijn zoon, dhr. 

P. van Altena liet aan de Jagersvereniging 

weten dat hij de verzameling graag wilde 

nalaten aan de Jagersvereniging. In onderling 

overleg heeft het Jachtmuseum de objecten 

geschonken gekregen en een beperkt aantal 

preparaten. Veel preparaten van soorten 

bevinden zich al in onze collectie en we willen 

doublures voorkomen. Onder de objecten 

bevinden zich ondermeer het PBNA diploma, 

een flobert geweer, een heupfles en 

konijnenstroppen. De preparaten zijn 

geschoten of opgezette verkeersslachtoffers. 

Een visueel dagboek van een bevlogen jager 

met herinneringen en verhalen uit de periode 

1970 tot 2020. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nieuwe boeken en tijdschriften 
De bibliotheek van het Jachtmuseum is wat de 

jachtliteratuur betreft de meest uitgebreide 

van Nederland. Af en toe ontvangen we 

nieuwe aanwinsten. Toch zitten er nog wel 

hiaten in de collectie. Zoals recente boeken 

over de jacht en kookboeken over wild. 

Daarom is het aardig om te melden dat het 

kookboek: Wild en gevogelte in de 

internationale keuken’ uit 1974 anoniem is 

geschonken. Het gaat om de 5e druk uit 1984 . 

Er staan gerechten in van alle in die tijd in 

Europa bejaagbare soorten. Ellen Mookhoek 

wees ons erop dat er ook een gerecht van een 

Grote trap in stond. Hiervan hebben we een 

preparaat in het museum en het geweer 

waarmee deze vogel is geschoten. Die 

combinatie maakt het boek extra waardevol! 

 

Een recente schenking van Dhr. G. van Dijk 

betreft het boekje over het leven van W.H. de 

Beaufort (1881-1976) met als titel: 

Natuurbeschermer, jager en bosbouwer. Het 

geeft een mooie inkijk in een tijd waarin jacht, 

natuurbescherming en bosbouw prima 

samengingen. W.H. de Beaufort heeft daarbij 

een belangrijke rol gespeeld in vele besturen 

zoals die van Natuurmonumenten, de 

Jagersvereniging, de Vogelbescherming en de 

Bosbouwvereniging. Het Jachtmuseum heeft 

een hele ruime collectie van W.H. de Beaufort. 

De meeste jachttrofeeën komen van het 

huidige landgoed Den Treek-Henschoten. 

 

Overleg collectie hulzen 
Vrijdag 9 augustus heeft er op het kasteel 

Doorwerth een overleg plaatsgevonden 

tussen collectiebeheerder Camille Courbois, 

de heren Staal en Bolijn (van de schenking, 

samenvoeging, sortering en registratie van de 

collectie patroonhulzen, waarin de vorige 

nieuwsbrief werd gesproken en een aantal 

leden van de VNW, de Vereniging van 

Nederlandse Wapenverzamelaars en dhr. 

Norel, een bekende verzamelaar van 

patroonhulzen. Het was een succesvol overleg 

waarbij kennis werd uitgewisseld en onze 

collectie geweren werd bekeken. Een aantal 

vrijwilligers bood zich spontaan aan om het 

Jachtmuseum te adviseren en noodzakelijk 

onderhoud aan geweren te verrichten. Er is 

inmiddels een datum gepland, waarop het 

werk van start gaat. 

Andere musea 
Het Natuurhistorisch Museum Rotterdam 
organiseert vanaf 28 september de 
tentoonstelling: “Passie voor vogels”. Deze 



tentoonstelling gaat over de vroege vogelaars, 

hun passie, vindingrijkheid en 

vasthoudendheid bij het veldonderzoek vanaf 

begin twintigste eeuw. Toen de 

maatschappelijke kijk op vogels veranderde 

werd er een groep vogelliefhebbers actief. 

Door het tellen en documenteren van vogels 

in verschillende natuurgebieden deden de 

amateur-vogelaars op indrukwekkende wijze 

veldwerk. Ze schreven dagboeken vol 

gegevens, maakten tekeningen, foto’s en films 

en documenteerden zo niet alleen de vogels 

maar ook hoe het met de natuur gesteld was. 

Bovendien ontwikkelden ze op creatieve 

manieren zelf veel instrumenten om vogels te 

observeren. 

Zeven vroege Nederlandse vogelaars, 

waaronder Huub Oome, vormen de kern van 

de tentoonstelling. Er wordt, in sommige 

gevallen nog niet eerder getoond, 

archiefmateriaal gecombineerd met unieke 

objecten van musea en erfgenamen van de 

vogelaars. Samen vertellen ze de geschiedenis 

van de veldornithologie en laten ze de 

bijzondere passie zien van vogelliefhebbers 

van de 20e eeuw tot nu. 

Het Nederlands Jachtmuseum heeft voor de 

tentoonstelling een aantal vogelvangmiddelen 

uitgeleend. Ze zijn in 2023 door de 

erfgenamen van de vogelaar Huub Oome aan 

het jachtmuseum geschonken. 

 

Uitgeleende balg van een goudplevier. 

 
 
 

Agenda: 

• 16 juni tot 31 december 2024. 

Tentoonstelling “Oud land” 

Prehistorie van Flevoland. Museum 

Batavialand Lelystad. 

• 28 september tot september 2025. 

Tentoonstelling Passie voor vogels. 

Natuurhistorisch museum Rotterdam. 

• Van 14 oktober 2024 tot 27 januari 

2025 wordt in het Château de 

Fontainebleau het werk van Jean-

Baptiste Oudry tentoongesteld, 

bekend van het afbeelden van de 

jacht en dierenportretten van koning 

Lodewijk XV. Frankrijk 

• 11 november 2024. Nimrod 

Schenkingen aan het museum 
Het nederlands jachtmuseum is permanent op 

zoek naar uitbreiding van de collectie door 

schenkingen. Dat hoeven niet per se zeer 

oude objecten te zijn, maar ook die van 

recente datum zijn van harte welkom. Mocht 

u zelf jacht gerelateerde objecten hebben of 

mensen kennen die deze eventueel willen 

schenken dan kunt u contact opnemen met de 

collectiebeheerder Camille Courbois. Op 

dinsdag en donderdag via 026- 355 25 81 of 

via de mail: info@nederlandsjachtmuseum.nl 

Vrijwilligers gezocht.  
Het jachtmuseum zoekt vrijwilligers die een 

helpende hand kunnen bieden bij het 

verwerven, ontsluiten en beheer van de 

collectie. Daarnaast is er behoefte aan 

vrijwilligers die de website en nieuwsbrief 

ondersteunen. 

Meer weten en is uw interesse gewekt? Dan 

kunt u contact opnemen via 

Info@nederlandsjagersmuseum.nl 

Abonneren op de nieuwsbrief? 

U kunt zich abonneren op de nieuwsbrief via: 
info@nederlandsjachtmuseum.nl  
 
Afmelden kan via ditzelfde mailadres. 
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mailto:info@nederlandsjachtmuseum.nl

